VERSLAG ACTIVITEITEN ZDA gemeente Doetinchem

Vieren

Wekelijks vieren wij met elkaar de sabbat. Wij hebben tijdens de sabbat een
kerkdienst van 10.00 uur tot 12.00 uur verdeeld in een Bijbelstudie en een
Eredienst.
Sabbatschool van 10:00 uur — 11:00 uur
Eredienst ~ van 11:00 uur —12:00 uur
Na elke dienst drinken wij koffie om met elkaar na te praten.
De laatste sabbat van de maand gebruiken wij gezamenlijk de lunch, om elkaar
beter te leren kennen (de leden wonen zeer verspreid rond Doetinchem) en om na
te gaan wat wij kunnen betekenen voor elkaar en onze direkte omgeving.
Christelijke feestdagen vieren wij met elkaar als ze op de sabbat vallen, dan nodigen
wij ook familie, vrienden en kennissen van de leden uit.
Ook buurtbewoners worden uitgenodigd

Maandelijks hebben wij een gebedsavond bij één van de leden thuis.

Leren

De wekelijkse sabbatschool gebruiken wij om te leren. Leren uit de bijbel en wij
bespreken met elkaar Gods woord. Als wij op een sabbat geen eredienst hebben
gebruiken wij twee uur om met elkaar te van gedachten te wisselen over Gods woord.
Er is ook een sabbatschool voor de kinderen, onderverdeeld in peuters/kleuters en

Junioren op hun eigen nivo. Voor hen wordt gebruik gemaakt van een kinder/jeugd

‘Bijbelsdagboek’



Dienen.
Dienen heeft betrekking op diakonale taken binnen de kerk, zoals het bezoeken van

zieken en ouderen.

Delen.

Plannen worden gemaakt om als gemeente het delen meer vorm te geven in de direkte
omgeving waar wij gezamenlijk de sabbatsdiensten vieren.

Te denken valt aan activiteiten in verzorgingshuizen. Individueel zijn veel leden actief in
het vrijwilligers werk.

Binnen de gemeente helpen mensen elkaar op geestelijk en praktisch gebied als daar
behoefte aan is.

Onze website http://www.adventkerk-doetinchem.nl is in de lucht, maar behoeft nog
aandacht.

Daar wordt in het jaar 2023 aandacht aan besteed.



