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Een dag tijdens

de missie van Jezus

Opdracht van de vorige week

Denk na over wat 'met gezag spreken' betekent. Beschrijf in je eigen woorden wat
jij denkt dat het betekent, zoals praten met vertrouwen en overtuiging of veel weten
over een onderwerp. Denk aan iemand die jij kent of hebt gezien die 'met gezag
spreekt'. Schrijf de naam van deze persoon op en waarom jij vindt dat hij of zij 'met
gezag spreekt'. Denk aan een moment waarop jij voor een groep mensen moest
spreken. Beschrijf kort hoe dat ging en of je vond dat je met gezag sprak. Geef aan
wat je anders zou doen om meer gezag uit te stralen.

Lees samen
Marcus 1:14-28

IUJsbrekervraag
Wanneer ben je voor het laatst ergens naartoe gegaan voor een vakantie of
uitstapje? Waar ben je naartoe gegaan en wat vond je het leukst aan die ervaring?

Inspiratie
‘Ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.™

Behandel de tekst

In het drukke leven waarin we zitten, kan het lastig zijn om te begrijpen dat er meer
is dan alleen maar naar school gaan en tijd doorbrengen met vrienden. Het verhaal
van Jezus in

Marcus1:14-28 roept ons op te kijken naar iets groters, iets avontuurlijks!

Toen Johannes de Doper werd opgepakt, begon Jezus zijn reis in Galilea. Hij zei:
‘Gods nieuwe wereld is dichtbij. Geloof dat goede nieuws! Dit is het moment om je
leven te veranderen’ (vers 14). Dit was geen gewone uitnodiging. Jezus wilde dat
mensen hun leven op een andere manier gingen leven, meer volgens wat God wil.
Jezus koos zijn eerste leerlingen niet uit belangrijke mensen, maar gewone
mensen. Hij zag Simon en Andreas, twee vissers, en zei: ‘Kom, ga met mij mee. |k
zal jullie leren om mensen te vangen in plaats van vissen’ (vers 17). Ze lieten
meteen hun netten liggen en gingen met hem mee. Ook Jakobus en Johannes, die
iets verderop in hun boot aan het werk waren, lieten alles achter om met Jezus
mee te gaan. Dit laat zien dat Jezus iedereen roept, niet alleen speciale mensen.
Hij wil dat we met Hem meegaan, ongeacht wie we zijn of waar we vandaan komen.
Toen Jezus met zijn leerlingen naar de synagoge ging, gebeurde er iets bijzonders.
Jezus vertelde over God en iedereen was onder de indruk. Plotseling begon een
man te schreeuwen omdat hij een kwade geest in zich had. Maar Jezus zei streng
tegen de kwade geest dat hij weg moest gaan en dat deed hij ook. ledereen was
verbaasd over de kracht van Jezus.

Dit verhaal vertelt ons dat Jezus ons vraagt anderen te helpen en hoop te brengen
waar het nodig is. Hij wil dat we goed zijn voor anderen en opkomen tegen dingen
die niet eerlijk zijn. Ook wil Hij ons helpen als we bang zijn, twijfelen of fouten
maken. Hij vraagt ons om met Hem mee te doen. Net zoals Jezus zijn eerste
leerlingen koos terwijl ze gewoon aan het werk waren, kiest Hij ook ons terwijl we
bezig zijn met school en alles wat we doen. Hij wil dat we niet alleen aan onszelf
denken maar Hem volgen door vriendelijk te zijn, eerlijk te zijn en anderen te
vergeven. Laten we dus, net als Simon, Andreas, Jakobus en Johannes, niet bang
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zijn om naar Jezus te luisteren. Laten we ons leven veranderen, onze zorgen
loslaten en Hem met alles wat we hebben volgen. Want als we dat doen, belooft Hij
ons een leven dat veel mooier is dan we ooit hadden gedacht.

Gespreksvragen

» Wat denk je dat Jezus bedoelt met ‘Gods nieuwe wereld is dichtbij’ (vers 14)?
Hoe zou je dat aan je vrienden uitleggen?

» Jezus roept gewone mensen zoals Simon, Andreas, Jakobus en Johannes
om Hem te volgen. Denk je dat jij ook geroepen zou kunnen worden om iets
groters te doen? Zo ja, wat zou dat kunnen zijn?

» Stel je voor dat je net als Simon, Andreas, Jakobus en Johannes was en je
werd gevraagd om alles achter te laten en Jezus te volgen. Zou je hetzelfde
hebben gedaan? Waarom wel of waarom niet?

» Jezus toonde grote kracht door een kwade geest uit een man te verdrijven.
Denk je dat Jezus vandaag nog steeds dezelfde kracht heeft om ons te
helpen? Zo ja, op welke manieren?

» Hoe kunnen we, net als Jezus, anderen helpen en hoop brengen in onze
omgeving, vooral als we ons drukke leven leiden?

> Welke stappen kun je zetten om meer zoals Jezus te zijn in je dagelijkse
leven, zoals vriendelijk zijn, eerlijk zijn en anderen vergeven?

Opdracht

Denk even terug aan een keer dat je het niet eens was met iemand anders.
Misschien ging het over iets simpels, zoals welke film jullie wilden kijken, of iets
serieuzers, zoals politiecke ideeén. Schrijf op hoe je toen hebt geprobeerd het
meningsverschil op te lossen. Heb je geprobeerd een compromis te vinden zodat
jullie er allebei blij mee waren, of hebben jullie gewoon openlijk jullie verschillende
meningen gedeeld? Denk even na over hoe het ging. Kwamen jullie tot een goede
oplossing voor het meningsverschil? Waarom wel of niet? Praat erover met een
vriend, familielid of klasgenoot. Vertel hoe jullie het meningsverschil hebben
aangepakt en vraag hoe zij dat zouden doen in een soortgelijke situatie.
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