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Achtergrondverhaal:

proloog

Opdracht van de vorige week

Als je één woord zou kiezen om het doel van jouw leven te beschrijven, welk woord
zou dat dan zijn en waarom?

Stap 1: Denk na over wat belangrijk voor je is. Wat wil je bereiken in het leven? Wat
maakt je gelukkig?

Stap 2: Kies één woord dat het beste past bij jouw levensdoel. Dit kan bijvoorbeeld
"liefde", "vrede", "familie" of "geluk" zijn.

Stap 3: Schrijf in één of twee zinnen op waarom je dit woord hebt gekozen. Wat
betekent dit voor jou?

Deel je woord met de groep en luister naar wat anderen hebben gekozen. Zo kun
je elkaar beter leren kennen!

Lees samen
Johannes 1:1-13

IUJsbrekervraag
Als je een boek zou kunnen schrijven over je leven tot nu toe, welke titel zou je het
geven en waarom?

Inspiratie
‘Als we ons laten leiden door Gods Geest, dan zijn we Gods kinderen.”

Behandel de tekst

Johannes 1:1-13 vertelt het indrukwekkende verhaal over Jezus, de Zoon van God.
Het begint met de boodschap: ‘In het begin was Gods Zoon er al.’ Dit laat zien dat
Jezus er altijd al was, nog voordat de wereld bestond. Hij was niet alleen bij God,
Hij is God. Dit geeft aan dat Jezus een bijzondere band heeft met God en zelf
goddelijk is.

In vers 3 lezen we dat alles door Jezus is gemaakt: ‘Alles is door hem ontstaan.
Zonder hem zou er niets zijn.” Dit betekent dat Jezus de schepper is van alles wat
bestaat, van de sterren aan de hemel tot de kleinste dieren op aarde. Hij is de bron
van al het leven. Als je naar de natuur kijkt, zie je dus het werk van Jezus.

Het verhaal gaat verder met de boodschap dat Jezus het licht van de wereld is.
Vers 4 zegt: ‘Het leven dat hij brengt, is het licht voor de mensen.’ Dit betekent dat
Jezus ons niet alleen leven geeft, maar ook de waarheid laat zien. Hij helpt ons te
begrijpen hoe we volgens Gods wil moeten leven. Dit licht schijnt in de duisternis
van de wereld, en de duisternis kan het niet tegenhouden. Ondanks het kwaad en
het lijden in de wereld, blijft het licht van Jezus altijd sterker.

Johannes, een belangrijke boodschapper van God, komt daarna in beeld. Hij werd
gestuurd om mensen te vertellen over Jezus en riep hen op in Hem te geloven.
Johannes was zelf niet het licht, maar hij had de taak om mensen voor te bereiden
op de komst van Jezus, het ware licht.

In vers 9 staat dat Jezus, het ware licht, naar de wereld kwam, maar veel mensen
herkenden Hem niet: ‘Hij kwam naar de wereld, die hij zelf gemaakt had. Maar toen
hij in de wereld was, begrepen de mensen niet wie hij was.” Veel mensen zagen
niet wie Hij werkelijk was, omdat ze zich lieten verblinden door hun eigen ideeén en
verlangens. Zelfs zijn eigen volk, de Joden, accepteerden Hem niet allemaal.

1 Romeinen 8:14; BGT
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Toch eindigt het verhaal met hoop in vers 12 en 13. Sommige mensen geloofden
wel in Hem, en Jezus gaf hun een bijzonder geschenk: ‘Zij mochten kinderen van
God worden.’ Dit betekent dat iedereen die in Jezus gelooft, een nieuwe band met
God krijgt. Ze worden niet alleen gezien als schepselen van God, maar als zijn
kinderen. Deze nieuwe relatie komt niet door je geboorte, maar door geloof, een
nieuw leven dat rechtstreeks van God komt.

Voor jongeren vandaag is deze boodschap nog steeds belangrijk. Veel mensen
zoeken naar wie ze zijn en wat hun doel is in het leven. Johannes 1:1-13 laat zien
dat er hoop is. Jezus, de Zoon van God, kwam naar de wereld om ons te laten zien
wie God is en ons te redden uit de duisternis. Zijn licht schijnt nog steeds, ook al
lijkt het soms verborgen door problemen en moeilijkheden.

Geloven in Jezus geeft je een nieuwe identiteit. Als je in Hem gelooft, ben je een
kind van God. Dat is een prachtige belofte! Je hoeft het niet alleen te doen. Je hebt
een Vader in de hemel die van je houdt en een Redder die je helpt en leidt.

De komst van Jezus was een ongelooflijk geschenk. Hij bracht het licht van Gods
liefde naar de wereld, en dat licht blijft schijnen voor iedereen die ervoor openstaat.

Gespreksvragen
» Wat kun je doen om erachter te komen wie je echt bent en wat je wilt
bereiken in het leven? Op welke manier speelt dit een rol in de keuzes die
je dagelijks maakt?

» Johannes zegt dat iedereen die in Jezus gelooft, een kind van God is. Wat
betekent het voor jou om een kind van God te zijn? Op welke manier helpt
dit je om jezelf beter te begrijpen?

» Op welke manier helpt geloven in Jezus jou om met onzekerheid en angst
om te gaan? Kun je een voorbeeld geven waarin dit in jouw leven werkt?

» Jezus brengt het licht van Gods liefde naar de wereld. Wat kun jij doen om
dit licht sterker te maken in je eigen leven en in de levens van mensen om
je heen?

Opdracht

Schrijf kort over jouw naam: Wat betekent jouw naam eigenlijk? Heb je ook een
bijnaam? Waarom hebben mensen je die bijnaam gegeven? Denk na over wat jouw
naam en bijnaam zeggen over wie je bent en wat je doet. Wat vind je daarvan?
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