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Opdracht van de vorige week 
Denk aan een boek dat je eerder hebt gelezen. Heb je het ooit opnieuw gelezen? 

Zo ja, waarom koos je ervoor het opnieuw te lezen, zelfs al kende je het einde al? 

Denk terug aan hoe je je voelde toen je het boek voor de eerste keer las. Was je 

enthousiast, nieuwsgierig of verbaasd? Als je het opnieuw las, voelde het dan 

anders? Wat veranderde er in jouw ervaring? 

Bespreek nu in kleine groepjes de volgende vragen en deel jullie gedachten: 

• Waarom denk je dat mensen boeken vaak opnieuw lezen? 

• Wat verandert er bij het herlezen van een verhaal in vergelijking met de 

eerste keer lezen? 

• Kun je meer genieten van de details of personages bij het herlezen? 

Waarom? 

 

Lees samen 
Johannes 4:1-42 

 

IJsbrekervraag 
Als je één muur of obstakel in de wereld kon weghalen (bijvoorbeeld tussen landen 

of culturen), welke zou dat dan zijn en waarom? 

 

Inspiratie 
‘Jullie moeten niet alleen aan jezelf denken, maar ook aan anderen.’1 

 

Behandel  de tekst 
Johannes 4:1-42 beschrijft een bijzonder moment in het leven van Jezus: zijn 

ontmoeting met een Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron. Het verhaal begint met 

iets opvallends: Jezus praat met een Samaritaanse vrouw. In die tijd vermeden 

Joden en Samaritanen elkaar vanwege de vijandigheid tussen beide groepen. 

Daarnaast was het ongewoon dat een man in het openbaar met een vrouw sprak, 

vooral over religieuze onderwerpen. Maar Jezus doorbreekt deze regels. Hij laat 

zien dat Hij mensen niet beoordeelt op hun afkomst, geslacht of hoe de 

maatschappij hen ziet. Hij kijkt verder dan de verschillen die mensen vaak van 

elkaar scheiden. 

Ook vandaag de dag bestaan er nog veel vooroordelen over andere groepen. 

Jezus laat ons zien dat we iedereen met respect en liefde moeten behandelen, 

ongeacht hun achtergrond of geloof. Hij leert ons zonder oordeel met anderen om 

te gaan en hen te laten zien hoe waardevol ze zijn in Gods ogen. 

Wanneer Jezus de vrouw om water vraagt, verandert het gesprek al snel. Hij vertelt 

haar dat als ze zou weten wie Hij is, zij Hem om water zou vragen, en dat Hij haar 

water zou geven dat eeuwig leven schenkt. In eerste instantie denkt de vrouw nog 

aan gewoon water, maar Jezus heeft het over iets veel groters: de diepere 

verlangens van onze ziel, die alleen door God vervuld kunnen worden. 

Dit zet ons aan het denken over wat we in het leven proberen te bereiken om 

gelukkig te worden. Vaak jagen we achter succes, geld of populariteit aan, maar 

uiteindelijk blijft er een leegte. Jezus laat ons zien dat alleen Hij echte vervulling 

kan geven, het ‘water’ dat ons eeuwig leven schenkt. Het verhaal moedigt ons aan 

te focussen op wat echt belangrijk is: een relatie met God. 

 
1 1 Korintiërs 10:24: BGT 
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Op een gegeven moment vraagt Jezus de vrouw haar man te halen. Ze geeft eerlijk 

toe dat ze geen man heeft. Jezus bevestigt dat ze vijf mannen heeft gehad en nu 

met een andere man samenwoont. Dit klinkt misschien hard, maar Jezus zegt dit 

niet om haar te veroordelen. Hij wil dat ze eerlijk is over haar leven, zodat ze een 

nieuw begin kan maken. 

Ook in ons leven vraagt Jezus ons om eerlijk te zijn over onze fouten en 

gebrokenheden. Hij komt niet om ons te veroordelen, maar om ons te helpen een 

nieuw begin te maken, gericht op Hem. 

Na haar ontmoeting met Jezus haast de vrouw zich terug naar haar stad om te 

vertellen wat er is gebeurd. Ze roept: ‘Kom mee! Er is iemand die alles van mij 

weet. Dat moet de messias zijn!’ Door haar verhaal komen veel mensen naar Jezus, 

en velen gaan in Hem geloven. 

Dit laat zien hoe belangrijk het is om ons geloof te delen. De vrouw was geen 

expert of theoloog, maar haar ervaring met Jezus veranderde haar leven, en dat 

was genoeg om anderen nieuwsgierig te maken. Dit moedigt ons aan: je hoeft niet 

perfect te zijn om een verschil te maken. Het gaat erom dat je deelt wat Jezus voor 

jou heeft gedaan. 

Tot slot laat dit verhaal zien dat Jezus niet alleen voor een selecte groep mensen 

kwam, maar voor iedereen. Samaritanen, die door de Joden vaak als minder 

belangrijk werden beschouwd, ontdekten dat Jezus ook hun Redder is. Ze zeggen 

uiteindelijk: ‘Maar nu hebben we Hem zelf gehoord. En nu weten we zeker dat 

Jezus de redder van de wereld is.’ Dit benadrukt dat Gods liefde en redding voor 

iedereen beschikbaar zijn, ongeacht afkomst of verleden. 

De ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw herinnert ons aan de 

kracht van zijn liefde en waarheid. Zijn liefde doorbreekt elke grens en nodigt ons 

uit om samen met Hem de wereld te veranderen. 

 

Gespreksvragen 
➢ Wat vind je bijzonder aan het feit dat Jezus met de Samaritaanse vrouw 

praat, terwijl dat eigenlijk niet hoort? Wat kunnen wij daarvan leren als het 

gaat om hoe wij met andere mensen omgaan? 

➢ Jezus vertelt over "levend water" dat ervoor zorgt dat je nooit meer dorst 

krijgt. Wat denk jij dat Hij daarmee bedoelt? Waar zoeken wij soms naar om 

gelukkig te worden, en hoe kan Jezus ons helpen echt gelukkig te zijn? 

➢ Jezus vraagt de vrouw om eerlijk te zijn over haar leven. Waarom denk je 

dat het belangrijk is om eerlijk te zijn tegen God over onze fouten? 

➢ De vrouw vertelt de mensen in haar dorp over Jezus. Hoe kun jij, ook als je 

niet alles weet, anderen vertellen over wat Jezus voor jou betekent? 

➢ In het verhaal maakt Jezus geen verschil tussen mensen, ongeacht hun 

achtergrond. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we ook iedereen gelijk 

behandelen, net zoals Jezus doet? 

 

Opdracht 
Maak een lijst van 3 mensen die je bewondert. 

Schrijf hun namen op en leg in een paar zinnen uit waarom je hen bewondert. Wat 

hebben ze bereikt? Wat vind je mooi of inspirerend aan hen?  

Schrijf op wat volgens jou het verschil is tussen iemand bewonderen en jaloers zijn. 

Hoe voelt het anders? Waarom denk je dat bewondering een positieve emotie is en 

jaloezie vaak een negatieve? Is er iemand waar je soms jaloers op bent? Wat zou je 

kunnen doen om van die jaloezie meer bewondering te maken? Bid hierover en 

deel met je sabbatschoolklas jouw ervaringen. 

 


