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3 augustus 2024 THUIS EN TOCH WEG VAN ZIJN THUISLAND 

 

‘In (dat) geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften 

verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en 

begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners 

waren op aarde.’ (Hebreën 11:13). 

 

Elwin Winthrop Snyder werd op achttienjarige leeftijd geroepen om 

als colporteur te gaan werken, waarbij hij veel succes boekte. Dit 

leverde hem de functie van directeur van Literature Ministries op. Zijn 

leiderschapskwaliteiten trokken de aandacht van het Comité 

Buitenlandse Missies van de zevendedagsadventisten. Daarom werd 

hij in juni 1891 uitgenodigd een team van drie colporteurs bijeen te 

roepen om officieel een literatuurbediening in Zuid-Amerika te 

beginnen. Snyder, toen 26, koos twee andere jonge alleenstaande 

jongemannen: A. B. Stauffer, 32, en Clair Nowlen, 26 – om hem 

daarbij te helpen. 

 

Snyder en zijn medewerkers gingen naar Zuid-Amerika en dat werd 

een keerpunt voor de kerk in verschillende Zuid-Amerikaanse landen. 

In 1901 concentreerde Snyder zich op de prediking van de boodschap 

in Paraguay. Tijdens zijn reis naar Paraguay besteedde hij ongeveer 

zes maanden aan pogingen om de weinige sabbatvierders in dat land 

aan te moedigen en door middel van evangelisatiecampagnes nieuwe 

bekeerlingen te zoeken. Ongeveer veertien jaar lang werkte Snyder 

in Zuid-Amerika totdat zijn gezondheid achteruitging. Snyder kwam 

nooit meer op krachten en stierf op 54-jarige leeftijd. 

 

Oproep: Een groot deel van de vroege zendingsinspanningen in de 

wereld werd uitgevoerd door buitenlanders die hun thuisland verlieten 

om hun leven te wijden aan de prediking van het evangelie. Onze 

offers zouden idealiter gegeven moeten worden als een belofte – een 

verbond met God – waarbij we regelmatig een verbondsdeel van onze 

verdiensten geven ter ondersteuning van de programma’s die God 

heeft ingesteld. Nu is het onze beurt om te investeren in het sturen 

van zendelingen naar andere delen van de wereld, uit dankbaarheid 

voor wat ooit namens ons is gedaan.  
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10 augustus 2024 FINANCIELE VRIJHEID 

 

‘De rijke heerst over de armen, en de man die leent, is een knecht 

van de uitlener.' (Spreuken 22:07). 
 

Hoe hard het ook mag lijken, deze tekst uit Spreuken bevat een 

onbetwistbare waarheid. God presenteert echter in Zijn Woord 

verschillende richtlijnen waarmee u volledige vrijheid kunt hebben, 

ook op het gebied van de financiële aspecten van uw leven. Op een 

dag ging een kerklid naar de penningmeester en zei tegen hem: 'Ik 

heb financieel advies nodig. Jarenlang heb ik met financiële 

problemen geworsteld, maar tot nu toe heb ik niet de moed gevonden 

om hulp te vragen. Je bent penningmeester. Help me alstublieft!’ 

 

De penningmeester vroeg hem: 'Hoe geeft u uw geld elke maand uit, 

nadat u uw tienden en giften heeft teruggegeven? Heeft u enige 

controle over uw maandelijkse uitgaven?’ Dat had hij niet. Misschien 

is dit uw situatie vandaag. Degenen die niet weten waar ze hun geld 

aan moeten uitgeven, vinden het meestal moeilijk om binnen de 

beschikbare financiële middelen te leven. Daarom moet iedereen deze 

drie eenvoudige stappen leren om financiële vrijheid te bereiken: 

 

1. Zelfdiscipline. Zet al uw uitgaven onder Gods controle. Door dit te 

doen, wordt u Zijn financiële manager, en alle uitgaven moeten dan 

vanuit Gods perspectief worden gedaan.  

2. Zorg voor een maandelijks budget. Bepaal hoeveel er elke maand 

in elk gebied moet worden uitgegeven. Zorg ervoor dat u binnen uw 

budget blijft.  Bij elke aankoop moet rekening worden gehouden met 

dit  budget.  

3. Leg verantwoording af aan iemand anders over uw budget. Als u 

aan iemand verantwoording moet afleggen, zult u eerder geneigd zijn 

voorzichtig te zijn met uw gebruikelijke uitgaven. 

 

Oproep: Vraag God om wijsheid om alle aspecten van uw financiële 

leven te leiden. Dit is een van de manieren waardoor je je verlangens 

op de laatste plaats zet en God op de eerste plaats. 
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17 augustus 2024 MIJN BESTE VOOR GODS ZAAK 

 

‘Het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag 

van Christus, dat ik niet vruchteloos (mijn wedloop) gelopen, noch 

vruchteloos mij ingespannen heb,’ 

 (Filippenzen 2:16). 

 

Op een sabbat in mei 1863, in Battle Creek, MI, toen Ellen G. White 

in een tent was waar bijeenkomsten werden gehouden, kwam een 

gezin verlegen de plaats binnen. Een paar weken eerder had ze een 

visioen over dat specifieke gezin. In het visioen zag ze ook dat 

sommigen van hen moedige dienaren voor de zaak van God zouden 

zijn. Maud Sisley Boyd was een van de broers en zussen van die 

familie. Op 16-jarige leeftijd werkte ze al op de compositieafdeling 

van de kerkelijke uitgeverij. Ze voelde een sterk verlangen om de 

zaak van God volledig te dienen. Toen ze op een middag aan het 

bidden was, hoorde ze duidelijk een stem die vroeg: ‘Ben je bereid 

alles te doen wat de Heer verlangt?’ 

 

Die gedachte ging gepaard met de diepe indruk dat God haar zou 

vragen iets te doen wat ze niet wilde doen. Maud bad en huilde, maar 

ze vond geen verlichting van de zekerheid van een onheil. 

Uiteindelijk, rond middernacht, biechtte ze op: ‘O Heer Jezus, ik hou 

van U, ja dat doe ik. Maar ik kan mezelf niet volledig overgeven. Lieve 

Jezus, ik wil dat U dat voor mij doet.’ Die ochtend kreeg ze een brief 

van de Algemene Conferentie waarin ze haar uitnodigde naar 

Zwitserland te reizen om ouderling J. N. Andrews te helpen bij zijn 

uitgeverijwerk in Bazel. In 1887 maakte ze deel uit van de eerste 

groep zendelingen die door de kerk naar Afrika werd gestuurd en 

vervolgens naar Engeland en Australië. 

 

Oproep: Misschien probeert God je nu op te roepen tot volledige 

overgave. Onthoud: ‘Er zijn geen grenzen aan de bruikbaarheid van 

iemand die, zichzelf opzij zettend, ruimte maakt voor de werking van 

de heilige Geest in zijn hart en een leven leidt dat volledig aan God is 

toegewijd.’ (Ellen G. White, The Ministry of Healing, blz. 159). 
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24 augustus 2024 NIET BANG OM ONGEKAARTE WATEREN TE 

                              ZEILEN 

 

‘En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij 

had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op 

de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie.’ 

(Openbaring 14:6). 

 

Kun je je voorstellen dat je over de oceanen reist en elke dag een 

nieuw avontuur beleeft? Dit was de droom van Joseph Bates, die 

opgroeide terwijl hij vanuit zijn slaapkamerraam walvisschepen zag 

vertrekken en terugkeren naar de haven. In een poging Jozef van zijn 

droom te weerhouden, stuurden zijn ouders hem op jonge leeftijd op 

een korte tocht op een boot. Dat hielp niet. Gedurende de volgende 

eenentwintig jaar wijdde Bates zich aan het leven op zee. Nadat hij 

enige tijd zijn droom had waargemaakt, stelde hij zich ten doel 10.000 

dollar te sparen met als doel een eigen boot te kopen. 

 

Hij had succes en kocht een schip. Het schip van Bates was echter 

anders. Er mochten geen alcoholische dranken of tabak meegenomen 

worden op zee. Bovendien mocht de bemanning geen godslastering 

gebruiken. Tijdens een van zijn reizen vond hij een Bijbel die zijn 

vrouw in haar bagage had gestopt. Terwijl hij het las, werd hij geraakt 

door de liefde van Jezus. Vervolgens zocht hij naar 

zevendedagsadventisten die de sabbat hielden om deze nieuwe 

waarheid te bestuderen. Later besloot Bates een boekje te publiceren 

waarin hij de beweringen van het vierde gebod presenteerde. Nadat 

hij zich uit zijn werk op zee had teruggetrokken, investeerde Bates 

zijn energie en geld in het prediken over de spoedige komst van Jezus 

en de Bijbelse sabbat.  

 

Oproep: God roept ieder van ons op om ons geloof uit te breiden, of 

het nu is om te gaan waar Hij ons roept, of om regelmatig en 

systematisch te geven zoals Hij dat aangeeft. Geven omvat het 

getrouw teruggeven van Gods tiende en het luisteren naar Zijn stem 

om een verbond met Hem te sluiten.. Hij vraagt ons om te geven.  
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31 augustus 2024 OPNIEUW BEGINNEN 

 

‘Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden 

en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij.’ 

(Jesaja 6:8). 

 

Wilhelm Stein jr. was een zoon van Duitse immigranten. Hij werd 

geboren in Campinas, Brazilië, op 13 november 1871. Op 17-jarige 

leeftijd bleek hij een waardige jongeman te zijn, toegewijd aan zijn 

studie en met een veelbelovende carrière in de metallurgische 

werkplaats van Krahenbuhl in Piracicaba, Brazilië. Hij trouwde met 

Maria Krahenbuhl, de dochter van een van de oprichters van de 

metallurgische fabriek. De welvaart trok de adventistische colporteurs 

A. B. Stauffer en Albert Bachmeyer ertoe aan boeken in het Duits te 

verkopen. Een van deze boeken, The Great Controversy, kwam in 

handen van Stein.  

 

Wilhelm Stein jr. aanvaardde de waarheden die in dat boek worden 

gepresenteerd. Zijn persoonlijke leven volgde nu een nieuw ritme, 

inclusief een wekelijkse pauze. In 1895 bezocht pastor Frank 

Westphal Stein. Tijdens het bezoek zag Westphal dat Stein al over de 

noodzakelijke fundamenten van het adventistische geloof beschikte 

en doopte hem in maart 1895. Zijn vrouw, die nog steeds Bijbelstudie 

volgde, werd het jaar daarop gedoopt. Toen hij werd uitgenodigd om 

te helpen met het werk van de kerk, verkocht hij alles wat hij had en 

vertrok met zijn vrouw om de kerk te dienen waar hij maar nodig was. 

Aanvankelijk vestigde het echtpaar Stein zich in de stad Curitiba om 

als leraren te dienen op de eerste adventistische school in de stad, 

daarna verhuisden ze naar Santa Catarina om een andere school te 

openen. Stein was ook de redacteur van het eerste adventistische 

tijdschrift in het Portugees, O Arauto da Verdade (The Truth Herald). 

 

Oproep: De Steins lieten een bloeiend bedrijf achter om de zaak van 

God te bevorderen. Daardoor konden veel mensen een nieuw leven 

met God beginnen. Ook jij kunt een rol spelen in deze hulpverlening 

door jouw trouwe Promise-offertes te geven voor het zedningswerk.  


