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6 juli 2024 RESERVEER DRIE TIJDEN   

 

‘heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan 

hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der 

wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest.' 

(Titus 3:5). 

 

Li bracht zijn jeugd door als bouwvakker in Taiwan. Gedreven door 

zijn ambitie werkte hij dag na dag, week na week hard. De 

voortdurende stress werd zo intens dat hij begon te roken, drinken 

en gokken. Li's levensstijl werd een grote beproeving voor zijn gezin 

en zijn vrouw liet hem in de steek. Niet lang daarna kreeg Li een 

beroerte. Hij onderging een spoedoperatie om een stolsel te 

verwijderen en overleefde het. Hij bleef echter ongezond leven. 

 

Op een dag had Li een gesprek met een neef, die hem goddelijke 

leiding gaf, zodat hij in goede gezondheid kon leven. De neef vertelde 

hem ook over de hoop die Jezus in zijn leven kon brengen. Li weigerde 

deze ideeën, maar hij zei gekscherend dat hij op een dag lid zou 

worden van de kerk. Twintig jaar later lag Li opnieuw in het 

ziekenhuis. Hij had een hartaanval gehad en had geluk dat hij nog 

leefde. Terwijl hij in het ziekenhuis lag, nam Li contact op met de 

plaatselijke adventistische kerk en verschillende leden kwamen langs 

om voor hem te bidden. 

 

De kerk beheert een Urban Centre of Influence in het centrum. 

Kerkleden zorgden in dit centre voor Li, hielden hem gezelschap, 

voorzagen hem van boodschappen en gezond voedsel en baden met 

hem. Dit veranderde zijn leven. Op een sabbatochtend hoorde Li een 

lied en voelde dat de heilige Geest zijn hart aanraakte. Op dat 

moment aanvaardde hij de Heer en besloot zich te laten dopen.  

 

Oproep: In 2018 werd een deel van de opbrengsten van de dertiende 

sabbat gebruikt om verschillende stedelijke invloedscentra in Taiwan 

te bouwen. Door het werk van deze centra zijn mensen als Li Jezus 

gaan aanvaarden. 
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13 juli 2024 IK DACHT DAT HET ONMOGELIJK ZOU ZIJN   

 

‘De rechtvaardige zal in eeuwigheid niet wankelen, maar de 

goddelozen zullen de aarde niet bewonen.' (Spreuken 11:30). 
 

Sugandai bereikte alleen datgene waar ze van durfde te dromen. Ze 

werd heel vaak en langdurig ziek en moest medicijnen slikken om te 

overleven. Door haar ziekte kon ze veel dingen niet doen. Maar met 

de hulp van het Life Hope Centre in Trinidad verbeterde haar leven. 

 

Het Life Hope Centre is een Urban Centre of Influence (UCI) in de 

gemeenschap van Brickfield op het eiland Trinidad. Een van de 

grootste hindoetempels van het land ligt slechts een paar straten 

verderop. Wanneer bezoekers langs het Life Hope Center lopen, 

worden ze aangetrokken door het kleurrijke bord dat een 

verscheidenheid aan diensten aanbiedt om aan de behoeften van de 

gemeenschap te voldoen. Christine Mathura, manager van het 

centrum, deed een onderzoek naar de behoeften van de 

gemeenschap voordat de UCI haar deuren opende.  

 

Het Life Hope Center begon wiskunde- en alfabetiseringslessen aan 

te bieden voor kinderen van zes tot vijftien jaar en een voorschools 

programma voor jongere kinderen. Voor volwassenen biedt UCI 

fitness- en gezond leven lessen die de gemeenschap leren hoe ze 

ziekten kunnen voorkomen en de kwaliteit van leven kunnen 

verbeteren. De holistische benadering van het Life Hope Centre heeft 

ertoe geleid dat veel mensen academische en fysieke training hebben 

gekregen en ook hoop hebben gevonden in Jezus. Medewerkers 

krijgen regelmatig verzoeken om geestelijke begeleiding, Bijbellessen 

en gebed.  

 

Oproep: Over de hele wereld zijn er tientallen van dit soort Centra 

van Invloed. Bid voor deze projecten, zodat mensen door vriendschap 

en mededogen een glimp kunnen opvangen van Gods liefde. Bedankt 

voor het veranderen van levens met uw Global Mission-aanbod! Het 

zendingsaanbod van 2018 werd naar Trinidad gestuurd en hielp dit 

Centrum van Invloed. 
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20 juli 2024 EEN LEVEN DOORGEBRACHT VOOR DE ZAAK VAN GOD 

 

‘En zij gaven zich zoals wij niet hadden durven verwachten eerst aan 

de Here en door de wil van God ook aan ons.’ (2 Korintiërs 8:5). 

 

Een zekere missionaris had zijn kerkleden uitgedaagd een offer te 

brengen voor de zaak van God. Niet lang daarna, toen hij een van de 

armste families van de kerk bezocht, kon hij zijn ogen niet geloven. 

Toen hij het huis naderde, merkte hij dat de oudste zoon de ploeg 

trok, in plaats van de enige os die de familie ooit bezat. Toen de 

zendeling vroeg: ‘Waar is de os?’ werd hij verrast door het antwoord: 

‘We hebben het verkocht zodat we een offer voor de nieuwe plaats 

van aanbidding aan God konden geven.’ De zendeling kon de tranen 

niet bedwingen toen hij dit hoorde.  

 

In 2 Korintiërs 8 presenteert Paulus het voorbeeld van de 

Macedonische kerk om de principes van ware trouw te onderwijzen. 

De trouw van de Macedoniërs leert ons de volgende principes: 

 

1. Tijdelijke beperkingen betekenen geen geestelijke beperkingen. 

Het Macedonische voorbeeld leert op welsprekende wijze een 

waardevolle les aan degenen in de kerk die geroepen zijn om de Heer 

te dienen in een situatie van armoede. We kijken naar onze toestand 

en vragen ons af: Wat kunnen we de Heer geven omdat we zo arm 

zijn? Kunnen we, hoe arm we ook zijn, toch iets aan de Heer geven? 

2. Ze begrepen het grote geschenk van Gods genade. Van nature zijn 

we egocentrisch en niet in staat genereus te geven. Om vrijelijk aan 

Gods zaak te geven, moeten we Gods genade vinden in Jezus 

Christus.  

 

Oproep: Het geheim van echt geven wordt gevonden in het geven 

van onszelf aan God. Wanneer Christus onze harten bezit, bezit Hij 

ook onze portemonnees. We hebben goede voorbeelden om te 

volgen, dus wat we moeten doen is naar Gods aanwezigheid gaan en 

Hij zal ons de kracht en het vermogen geven om te doen wat gedaan 

moet worden. 
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27 juli 2024 DE STEM VAN PROFETIE 

 

‘En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij 

had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op 

de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie.’ 

(Openbaring 14:6). 

 

H.M.S. Richards werd op 28 augustus 1894 geboren in de staat Iowa. 

Op zeventienjarige leeftijd besloot Richards in de voetsporen van 

zowel zijn vader als zijn grootvader te treden en predikant te worden. 

Op een dag nodigde zijn broer, chauffeur van een Amerikaanse 

senator, hem uit voor een demonstratiefeest voor iets nieuws in de 

omgeving: een radiostation. Na zijn afstuderen in 1919 begon hij een 

carrière als evangelist en ging hij prediken in tenten. Om een groter 

publiek te bereiken, koos Richards steden met radiostations en 

betaalde hij voor korte reclamespots die de luisteraars uitnodigden 

voor de bijeenkomsten. 

 

Op 19 oktober 1929 hield hij een preek van vijftien minuten in de Los 

Angeles KNX, met enkele profetische reflecties. In 1937 stemde Don 

Lee, eigenaar van een omroepnet, ermee in om het nieuwe 

evangelisatieprogramma op zijn radiostations uit te zenden. Zo werd 

het programma The Voice of Prophecy geboren. Naarmate de 

uitzendingen steeds meer huizen bereikten, werd er voor de 

luisteraars een parallel systeem van Bijbelstudies ontwikkeld.  

 

Het initiatief van Richards heeft zich over de hele wereld verspreid. 

Tegenwoordig heeft de kerk meer dan honderdzestig  mediacentra en 

een enorme erfenis aan bekeerde mensen.  Door onze tienden en 

onze beloften kunnen we deelnemen aan deze en andere krachtige 

evangeliepredikingsinitiatieven.  

 

Oproep: sluit een verbond met God om regelmatig een specifiek deel 

of percentage van uw verdiensten te doneren, zodat u een aandeel 

kunt hebben aan Gods werk over de hele wereld. 


