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7 december 2024 VERMENIGVULDIGINGSWISKUNDE 

 

‘Vrees niet, ga het thuis bereiden, zoals gij gezegd hebt, doch bereid 

mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij die hier; voor u en 

uw zoon kunt gij het later bereiden. Want zo zegt de Here, de God 

van Israël: Het meel in de pot zal niet opraken, en de olie in de 

kruik zal niet ontbreken tot op de dag, waarop de Here regen op de 

aardbodem geven zal.’ (1 Koningen 17:13, 14) 

 

Tevergeefs keek de weduwe uit Sarefat naar de lucht, op zoek naar 

enig teken van regen. Haar hart was bedroefd toen ze de eerste 

flarden bewijs van hongersnood bij haar zoon zag. Op een ochtend 

begonnen haar angsten werkelijkheid te worden. Er was meel en 

olie voor nog één maaltijd. Terwijl ze in gedachten verzonken was, 

stopte een vreemdeling met gescheurde reiskleding voor haar hut 

en vroeg haar om water. Toen ze naar binnen ging om water te 

halen voor de profeet Elia, hield hij haar onverwachts tegen en 

vroeg haar om hem ook brood te brengen! 

 

En zij antwoordde dat ze alleen een handvol meel en een beetje olie 

in een kruik had. Toen ze de woorden van Elia hoorde (zie de 

Bijbeltekst van vandaag), besloot ze zich te houden aan Gods 

vermenigvuldigingswiskunde en zag ze Gods voorstel als het 

antwoord op haar wanhopige situatie. Hetzelfde perspectief geldt 

vandaag de dag ook voor ons. Een van de vele redenen waarom we 

onze tienden en gaven niet terugbetalen, is dat we verlamd zijn van 

angst. Als we worden uitgedaagd om God op de eerste plaats te 

zetten, vragen we ons af hoe we zullen overleven! 

 

Oproep: Laat vandaag uw angst varen en vraag God in geloof om u 

vriendelijk te helpen u af te keren van de wiskunde van wereldse en 

tijdelijke aftrekkingen en die van hemelse en eeuwige 

vermenigvuldiging te aanvaarden. 
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14 december 2024 WERKEN VOOR DE GLORIE VAN GOD 

 

‘Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want 

er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, 

waarheen gij gaat.’ (Prediker 9:10) 
 

Tijdens een carrière van vijftig jaar besteedt de gemiddelde persoon 

100.000 uur aan werken. Maar al voordat de zonde in de wereld 

kwam, werd er door God werk voor de mensheid ingesteld. Genesis 

2:15 zegt: ‘Toen nam de HEER God de man en plaatste hem in de 

tuin van Eden om die te verzorgen en te onderhouden.’ 

 

Daarom moet u God verheerlijken met uw werk door middel van een 

houding als eerlijkheid, trouw, positieve getuigenis en altijd uw best 

doen. Daniël stond bekend als een onberispelijke ambtenaar (Daniël 

6:5), Jozef vanwege zijn eerlijkheid en trouw (Genesis 39:21-23), 

en Jakob omdat hij twintig jaar voor zijn schoonvader Laban had 

gewerkt (Genesis 31:38-40). Dit zijn uitstekende Bijbelse 

voorbeelden om te volgen. 

 

De meest verwachte houding van een christen in zijn en haar werk 

is dat hij alles doet voor de glorie van God. De Duitse componist 

Johann Sebastian Bach schreef het grootste deel van zijn muziek 

voor kerkdiensten. Bovenop elk van zijn partituren schreef hij de 

initialen JJ-Jesu, juva ('Jezus, help mij' in het Latijn), en onderaan 

de initialen SDG, wat stond voor Soli Deo gloria Deo ( ‘Alleen ter ere 

van God’).  

 

Oproep: Wat zou er gebeuren als we aan het begin van elke dag 

een verbond met Christus zouden sluiten, Hem zouden vragen ons 

te vergezellen in ons dagelijkse werk, en op Zijn leiding zouden 

vertrouwen om uitdagingen te overwinnen? En wat als we aan het 

einde van elke dag zouden kunnen zeggen: ‘Al het goede dat ik 

vandaag heb gedaan, hoop ik dat het voor de glorie van God is?’ 

Moge God u zegenen om God te verheerlijken door uw werk. 
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21 december 2024 WANNEER WORDT TROUW GEBOREN? 

 

‘Dan zal de Here mij tot een God zijn. En deze steen, die ik tot een 

opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen, en van alles 

wat Gij mij schenken zult, zal ik U stipt de tienden geven.’  

(Genesis 28:21, 22) 

 

Hoge werkloosheidscijfers zijn een van de problemen waarmee de 

mensheid vandaag de dag wordt geconfronteerd. Zelfs in 

ontwikkelde landen is het aantal mensen dat niet tot de 

arbeidsmarkt behoort aanzienlijk gegroeid. De belangrijkste zorg is 

om hen te helpen met basisbehoeften zoals voedsel en huisvesting. 

Ook kunnen wij helpen met het soort opleiding dat mannen en 

vrouwen helpt een plek op de arbeidsmarkt te vinden. En bij alle 

aangeboden hulp moet rekening gehouden worden met het 

volgende advies: ‘Wie barmhartigheid betoont, [doe het] met 

blijmoedigheid.’ (Romeinen 12:8). 

 

Een andere richtlijn voor iemand die geen vast inkomen heeft, is 

trouw te zijn door tienden en offers te geven. Het boek Genesis 

onthult dat Jakob, de tweede tiende die in de Bijbel wordt genoemd, 

een tiende werd toen hij geen baan had, op de vlucht was en zijn 

kussen een steen was (Genesis 28:10-22). Dit leert ons dat trouw in 

de geest en het hart van de gelovige ontstaat, zelfs voordat er enige 

waarde naar de voorraadschuur wordt gebracht. Iemand zonder 

inkomen die ervoor kiest trouw te zijn in de tienden en offergaven, 

moet niet denken dat hij ontrouw is. Deze persoon moet zijn 

toewijding aan trouw in de tienden opnieuw bevestigen en zelfs een 

percentage kiezen voor de teruggave van reguliere giften.  

 

Oproep: Als u een vast inkomen heeft, bevestig dan opnieuw uw 

toewijding aan trouw en help iemand die werkloos is met voedsel, 

gebeden en begeleiding. Als u werkloos bent, bevestig dan opnieuw 

uw toewijding om trouw te zijn aan God en blijf om kracht en 

wijsheid vragen totdat u een baan vindt. 
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28 december 2024 VOOR HEM, DOOR HEM EN AAN HEM! 

 

‘Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de 

heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen’. (Romeinen 11:36) 

 

Dit is een van de belangrijkste punten in de brief van Paulus aan de 

Romeinen. Van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 11 laat Paulus 

stap voor stap zien hoe de mens gerechtvaardigd wordt voor God. 

Maar vanaf hoofdstuk 12 beschrijft hij vervolgens de praktische 

gevolgen van het evangelie voor de levens van christenen. 

 

Om te beginnen zegt Paulus dat ‘alles van Hem is.’ Alleen met dit 

inzicht kunnen we tot ware aanbidding komen. Als we lezen: ‘In het 

begin schiep God de hemel en de aarde’ (Genesis 1:1), denken we 

meestal aan God als Schepper. De allereerste informatie bevindt 

zich echter ‘in het begin’. Dit betekent dat God al vóór dat begin 

bestond. Hij staat achter dit principe; hij bestond vóór dit principe.  

 

Paulus presenteert vervolgens het tweede punt van ware 

aanbidding, namelijk: ‘Alles is door Hem.’ Met andere woorden: wat 

in uw handen komt, is niet vanwege uw kracht, wijsheid en 

bekwaamheid, maar eerder door de voorzienigheid van God. Hij 

geeft kracht, wijsheid en bekwaamheid. Al het goede dat we hebben 

en zijn, kwam uit de liefdevolle hand van God. 

 

De laatste les is: ‘Voor Hem zijn alle dingen.’ Onze grootste 

moeilijkheid is het zetten van de derde stap en het erkennen dat 

alles wat we hebben en zijn ter beschikking van God en Zijn zaak 

moet staan.  

 

Oproep: Net als Paulus moeten wij vandaag de dag een lofzang aan 

God uiten en met onze woorden en daden zeggen: ‘Want uit Hem en 

door Hem en tot Hem zijn alle dingen!’ 

 


