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GOD ZEGENT OP ZIJN EIGEN MANIER

Romeinen 8:28 — 'En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie
volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.’

Dexter, zijn vrouw en haar vriendin gingen naar de markt voor verse
groenten. Toen ze naar huis reden, moesten de dames stoppen bij een
andere winkel. Nadat ze uit de auto waren gestapt, zocht Dexter naar zijn
twee telefoons, maar ontdekte dat ze ontbraken. Toen hij zich herinnerde
dat hij ze op de zijrails van de auto had achtergelaten, reed hij haastig terug
naar de groentemarkt. Bij aankomst zocht Dexter naar de winkelbediende
die hen eerder had geholpen met het duwen van hun karretje. De
winkelbediende herinnerde zich dat Dexter de telefoons op de rails van de
auto had gelegd, maar wist niet wat er daarna mee gebeurd was.

Aangifte

Dexter voelde zich in de war en ging naar het politiebureau om aangifte te
doen. Toen hij langs het terrein reed, zag hij twee personen aan de overkant
van de weg. Nadat hij de zaak had gemeld, kwam Dexter naar de plek waar
de mannen waren. Toen hij hen naderde, riep hij: ‘Een verontruste broeder
is op zoek naar verloren telefoons.” Een stevige man die naast zijn auto
stond, zei: ‘Kom hier en vertel ons hoe je je telefoons bent kwijtgeraakt.’
Nadat hij de gebeurtenissen had verteld, keek de man hem aan en zei: ‘We
hebben je telefoons opgeraapt. Ga maar naar Freddy in die auto.’ Freddy
gaf hem zijn twee telefoons ter waarde van meer dan $ 1.000. Dexter gaf
hen een blijk van waardering.

Deze aflevering leerde Dexter een waardevolle les dat wanneer we tienden
geven en offers geven, God ons op Zijn eigen manier zegent. God zegende
Dexter niet in geldelijke vorm, maar door hem zijn twee telefoons terug te
geven die cruciale werkinformatie bevatten.

OPROEP:

God heeft beloofd degenen te zegenen die tienden en offers teruggeven. De
zegeningen komen misschien niet in geldelijke vorm, maar we kunnen er
zeker van zijn dat God ons op Zijn eigen manier zal zegenen. Moge God ons
zegenen als we aan God geven wat we hebben voorbereid en als we van
plan zijn om de volgende sabbat iets voor Hem te brengen.
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LEER ZE JONG

2 Timothels 3:14-15 — 'Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met
overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en bent van
kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften, die je wijsheid kunnen
geven, zodat je wordt gered door geloof in Christus Jezus.’

Paulus moedigde Timothels aan om door te gaan ‘in de dingen’ die hij had
geleerd en benadrukte dat hij wist van wie hij ze had geleerd. Paulus
beklemtoonde verder het belang van gezinsonderricht door de jonge man
eraan te herinneren hoe hij de Heilige Schrift van kinds af aan had
gekend. We kunnen concluderen dat Timotheus' geestelijke status het
resultaat was van de opleiding die hij in zijn gezin kreeg. Wat hem al
vroeg in zijn leven in de gezinsomgeving werd geleerd, bereidde hem voor
op grotere toekomstige verantwoordelijkheden.

Inviloed van het gezin

Ellen White onderstreept ook het belang van de invloed van het gezin bij
het vormgeven van de kerk en haar algehele welzijn. Ze schreef: ‘In het
gezin wordt het fundament gelegd voor de welvaart van de kerk. De
invloeden die in het gezinsleven heersen, worden doorgevoerd in het
kerkelijk leven; daarom moeten kerkelijke taken eerst thuis beginnen.’
(Adventist Home, p. 318).

OPROEP:

Als we vandaag onze tienden en offers aan God teruggeven, laten ouders
en voogden dan vroeg beginnen met het onderwijzen van de kinderen
onder hun hoede om God te aanbidden met hun kleine tienden en offers.
Naarmate de kinderen groeien, zullen ze deze praktijk voortzetten in het
voordeel van Gods kerk.
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DE GOD DIE DEELT

Kolossenzen 1:16 — '‘in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles
op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten
en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen.’

Er zijn veel dingen in Gods schepping die ons blijven verbazen. Van de
enorme uitgestrektheid van het universum dat wemelt van zijn talloze
sterren en sterrenstelsels tot het ingewikkelde ecosysteem van de aarde.
Denk aan de rijkdom aan mineralen die wachten om ontdekt en opgegraven
te worden en de diverse soorten dieren en vogels die onze planeten
bewonen. Toch noemt de Bijbel ook de onzichtbare dingen. Al deze, zo
verklaart de Bijbel, ‘zijn door Hem en voor Hem geschapen.’

Door Jezus en voor Hem geschapen

Kostbare mineralen zoals goud, diamant en uranium, samen met
hulpbronnen zoals olie, die een aanzienlijke invloed hebben op het leven op
aarde, werden allemaal door Jezus en voor Hem geschapen. In wezen zijn
zowel het zichtbare als het onzichtbare voor Jezus geschapen, niet voor
ons.

We gebruiken deze bronnen omdat Jezus ze genadig met ons deelt. In ruil
voor Zijn zegeningen vraagt Hij ons eenvoudig om Zijn Eigendom te
erkennen door slechts 10% terug te geven als tiende, samen met offers. Is
het niet vreemd hoe we de Eigenaar soms ontzeggen wat Hem rechtmatig
toebehoort? Elke keer dat we gezegend worden, is er een oproep om te
erkennen dat onze Verlosser eigenaar is van alles wat we als het onze
claimen.

OPROEP:
Moge God u vandaag zegenen als u Zijn eigendom en welwillendheid erkent
door tienden en offers terug te geven.
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IK BEN ER VANAF

Lukas 6:38 — 'Geef, dan zal je gegeven worden, een goede, stevig
aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld.
Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden
gebruikt.’

Er wordt een verhaal verteld van twee vrienden die een leuke dag hebben
gehad en alles hebben besproken wat er in hen opkwam. Maar wat ze ook
bespraken, de kwesties van geld bleven naar voren komen. Het leek erop
dat ze zich niet van dat onderwerp konden losmaken. Terwijl ze verder
praatten, zei een van hen dat hij wat losse munten had gespaard waarvan
hij nu niet wist wat hij er mee moest doen. Hoewel ze talrijk in aantal waren,
was hun waarde zo onbeduidend dat ze niets zinvols konden kopen.

De kerk accepteert elk bedrag

Hij stelde toen een vraag aan zijn vriend: ‘Wat moet ik met die munten
doen?’ Als antwoord vroeg de vriend of hij had geprobeerd ze aan zijn
kinderen te geven. '‘Dat heb ik gedaan, maar ze willen ze niet.” Op dat
moment zei de vriend dat hij de beste plek wist om ze mee te nemen. ‘De
beste plek om ze naar toe te nemen is naar de kerk. De kerk accepteert elk
bedrag.’

Een paar dagen later ontmoetten ze elkaar weer. De vriend wilde weten of
zijn advies werd opgevolgd. ‘Heb je je munten aan de kerk gegeven?’
‘Jazeker! Ik heb ze weggedaan.’ Er zijn mensen die offers aan God brengen
als een manier om zich te ontdoen van wat ze niet nodig hebben. Denk na
over je geefpatroon. Heb je gegeven om je van wat je niet wilde of waar je
geen gebruik van maakte?

OPROEP:

Als we vandaag en in de toekomst onze tienden en offers geven, laten we
dan niet geven om ons te ontdoen van iets waar we geen gebruik van
maken. Laten we het beste geven wat we hebben, zoals God ons het beste
gaf dat Hij had.



