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Dag 5—Getuigen van een persoonlijke Verlosser 

Door Jim Howard 
 
 
Heb je je weleens eenzaam gevoeld in een menigte? Omringd door massa's mensen, maar door 
niemand opgemerkt? In deze wereld is het gemakkelijk om je onzichtbaar te voelen. Mensen 
lopen vlak langs ons heen, verdiept in hun eigen belangen en laten ons achter met de vraag of 
het iemand echt iets kan schelen. 
 
Maar Jezus is anders. Hij is geïnteresseerd in ons. Hij merkt ons op. De liefde van Jezus geldt niet 
alleen voor ‘de wereld’, maar voor ieder individu. De schoonheid van de gelijkenis van de 
verloren schapen is het aantal schapen dat verloren ging.1 Het was er één. Maar één. En de 
goede Herder zocht dat ene verloren schaap totdat Hij het vond. Zo is de liefde van Jezus. Het is 
persoonlijk. Jij bent alles waard voor Hem. Dus toen Jezus op aarde rondliep, bediende Hij 
mensen individueel. ‘Ieder persoon was kostbaar in zijn ogen.’2 Als trouwe en zorgzame 
rentmeesters zijn wij geroepen om op zijn manier zijn verloren schapen te zoeken.   
 
Persoonlijke inzet 
 
De persoonlijke belangen en inzet van Jezus zijn de definitie voor de manier waarop Hij mensen 
tegemoet treedt:   
 
‘De Heer wil dat ieder mens met zijn woord van genade bekend raakt. Dat moet voor een groot 
deel gebeuren door middel van persoonlijk contact. Zo ging Christus zelf ook te werk. Hij hield 
zich vooral bezig met persoonlijke gesprekken en wist hoe belangrijk die één-op-één contact is. 
Want via die ene mens verbreidt het evangelie zich vaak naar duizenden anderen.’3 
 
Het was tegen één man, Nicodemus, dat Jezus de bekende woorden sprak: ‘Want God had de 
wereld zo lief.’ Maar het was niet alleen ‘de wereld’ waar Jezus zich zorgen over maakte. Hij gaf 
om de persoonlijke situatie van Nicodemus: ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar 
van Israël bent?’4 Het was de persoonlijke belangstelling die Jezus voor Nicodemus had die hem 
ertoe bracht uiteindelijk een toegewijde leerling te worden. 
 
Hetzelfde zou kunnen worden gezegd over de vrouw uit Samaria in Johannes 4. Midden in een 
discussie over Joden en Samaritanen maakte Jezus de zaak persoonlijk: ‘Ga uw man eens 
roepen en kom dan weer terug.’ ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u 

 
1 Lucas 15:4 
2 Ellen White, Gospel Workers, 117 
3 Ellen White, Verhalen om verder te vertellen, 185 
4 Johannes 3:10 
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geen man hebt,’ zei Jezus, ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. 
Wat u zegt is waar.’5 Toen de vrouw vertrok om haar stadsgenoten over de ontmoeting te 
vertellen, waren het niet de onderwijzingen van Jezus over de ware aanbidding die zij doorgaf. 
In plaats daarvan zei ze: ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias 
zijn?’6 Het was de manier waarop Hij haar persoonlijk aansprak, die haar hart raakte. 
 
Natanaël vroeg zich af of er iets goeds uit Nazaret kon komen, maar toen Jezus hem een ‘echte’ 
Israëliet noemde, trok dat zijn aandacht. "Hoe ken je me?" was het spottende antwoord van 
Natanaël. ‘Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de 
vijgenboom zat.’7 En dat was alles wat nodig was om Natanaël te overtuigen. ‘Rabbi,’ zei 
Natanaël, ‘U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël!’8 Het was niet alleen de 
wonderbaarlijke aard van Jezus’ kennis die het hart van deze leerling veroverde – het was de 
persoonlijke aard. Het was het feit dat Jezus genoeg om hem gaf om details over het leven van 
Natanaël te kennen en persoonlijke belangstelling voor hem te tonen. 
 
Zelfs de ooggetuigenverslagen van vertrouwde vrienden waren niet genoeg om Tomas te laten 
geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan. Maar dat veranderde allemaal toen Jezus aan de 
leerlingen verscheen en zijn twijfel persoonlijk met hem besprak: ‘Daarna richtte Hij zich tot 
Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer 
ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’9  
 
Saulus van Tarsus was een vervolger van christenen voordat hij de grote apostel Paulus werd. Hij 
weigerde te overwegen dat de nederige Nazarener de langverwachte Messias zou kunnen zijn. 
Dat wil zeggen, totdat hij een ontmoeting met Jezus had. De verheerlijkte Christus stelde 
zichzelf aan Paulus voor als iemand die hem persoonlijk kende: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt.’10   
Paulus wist op dat moment dat Jezus zijn hart had gelezen. Hij had tegen de overtuiging van de 
Geest geschopt of zich verzet. Paulus voelde zich gedrongen zich over te geven aan de 
wonderbaarlijke liefde van Christus, ‘die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft 
prijsgegeven.’11   
 
Petrus had zijn trouw aan Jezus publiekelijk bekend gemaakt. Maar ondanks al zijn 
zelfvertrouwen was hij niet erg zelfbewust. Zoals zo velen van ons zou Petrus het op de harde 
manier moeten leren. Eén keer, twee keer, drie keer verloochende hij zijn Heer. En toen kwam 
het noodlottige moment. Onmiddellijk na de definitieve ontkenning ‘draaide de Heer zich om en 
keek naar Petrus.’12 Hoe kon het zijn dat Jezus aan Petrus dacht terwijl Hij zelf leed? Het waren 

 
5 Johannes 4:16-18 
6 Johannes 4:29 
7 Johannes 1:48 
8 Johannes 1:49 
9 Johannes 20:27-28 
10 Handelingen 9:5 
11 Galaten 2:20 
12 Lucas 22:61 
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de persoonlijke liefde en aandacht van Jezus, zelfs na het verraad van Petrus, die de apostel op 
zijn knieën dreef en hem tot een vollediger bekering leidde. 
 
Individuele belangstelling tonen voor mensen is iets wat iedere leerling van Jezus kan doen. Dit 
is waar het bij getuigen allemaal om draait, en het is de grote behoefte van de kerk: ‘Alleen de 
methode van Christus zal echt succes opleveren bij het bereiken van de mensen. . . . Het is 
nodig om door persoonlijke inspanning dicht bij de mensen te komen. Als er minder tijd zou 
worden besteed aan preken en meer tijd aan persoonlijke bediening, zouden grotere resultaten 
worden gezien.’13  
 
Het maken van leerlingen is in de eerste plaats een persoonlijk werk. Dat kan niet alleen met 
preken worden bereikt. Het persoonlijke getuigenis van ieder kerklid is nodig. Jezus zei: ‘‘De 
oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders 
wil sturen om de oogst binnen te halen.’14 Wat nodig is, zijn meer arbeiders – meer mensen met 
het zorgzame hart van Jezus, bereid belangstelling te tonen voor het eeuwige welzijn van 
mensen. 
 
 
Het groeiproces 
  
Jezus’ beeldtaal van de oogst geeft ons een Bijbelse strategie die we kunnen volgen bij onze 
persoonlijke inspanningen om leerlingen te maken: het groeiproces. Ten eerste beroeren we het 
hart door vriendschap te sluiten met mensen en hen te laten zien dat het ons iets kan schelen. 
Vervolgens planten we zaden van waarheid door een geestelijk gesprek aan te gaan, hen uit te 
nodigen voor een Bijbelstudie of kerkelijk evenement of door een stukje literatuur te delen. 
Wanneer er belangstelling wordt getoond, is het tijd om die belangstelling te cultiveren door 
samen een reeks Bijbelstudies te doorlopen om een beter begrip van de waarheid te krijgen. 
Aan het einde van deze studies moeten we positieve beslissingen nemen door een beroep te 
doen op onze vrienden om Jezus te volgen en zich te laten dopen. Ten slotte moeten we de 
oogst veiligstellen door onze vrienden te voeden in de ontwikkeling van spirituele gewoonten 
en hen op te leiden om zelf leerlingen te maken. De sleutel tot succes zal de persoonlijke 
belangstelling, sympathie en liefde zijn die je in al je inspanningen tot uitdrukking brengt. 
 
Onze liefde voor God en anderen is slechts een weerspiegeling van zijn liefde voor ons. ‘Wij 
hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.’15 En de kracht van die liefde ligt voor een 
groot deel in haar persoonlijke aard. Wij houden van Jezus, niet alleen omdat Hij de Verlosser 
van de wereld is, maar omdat Hij onze Verlosser is. Op dezelfde manier gaat het bij het maken 
van leerlingen om een nauwe band met mensen, hen op te merken, naar hen te luisteren en 
persoonlijke belangstelling voor hen te tonen.  
 

 
13 Ellen White, The Ministry of Healing, 143 
14 Matteüs 9:37-38 
15 1 Johannes 4:19 
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Het gaat erom onze liefde te tonen door middel van dit persoonlijke werk, en hen vervolgens 
het goede nieuws van een persoonlijke Verlosser te vertellen. 
 
Jim Howard 
Personal Ministries and Sabbath School, Director 
General Conference 
 
 
Om meer te weten te komen over Christus’ methode voor het werven van leerlingen en voor 
leerbronnen, verwijzen we je naar grow.adventist.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 


